
 
 

Het is wonderlijk hoe de oude beelden en verhalen uit het evangelie  

een nieuwe betekenis krijgen doorheen deze coronacrisis 
 

 De innerlijke stormen in ons en in anderen stilleggen. Of ze laten stilleggen 

in een moment van bezinning of gebed of in een goed gesprek met anderen. 

 Varen naar het diepe. 

 Genezen worden van angst, verlamming en blindheid.  

 De visnetten aan de andere kant uitgooien. 

 Van water wijn maken. 

 Met nieuwe ogen kunnen zien.   

 De wonderbaarlijke vermenigvuldiging van troost en attentie 

kunnen verrichten. 

 Voor elkaar brood en wijn worden. 

 Weer kunnen opstaan en verder gaan. 
 

Het is wonderlijk hoe de oude beelden en verhalen uit het evangelie  

een nieuwe betekenis krijgen doorheen deze coronacrisis. 
 

Ook vandaag kunnen we nog wonderen verrichten  

of wonderen in ons laten gebeuren: een kleine daad met groot resultaat. 

Een nieuwe mens worden met warme uitstraling. 

Hoop schenken aan mensen in tijden van angst en onzekerheid. 
 

Christenen kunnen vandaag zijn zoals Jezus. 

Ze hebben deel aan de wondere kracht van zijn Geest. 

Christenen zijn Jezus in deze tijd. 
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