
 

 

 

In het vijftiende jaar  

van de regering van keizer Tiberius,  

toen Pontius Pilatus Judea bestuurde,  

en Herodes tetrarch was over Galilea,  

zijn broer Filippus over het gebied van Iturea 

en Trachonitis,  

en Lysanias over Abilene,  

en toen Annas en Kajafas  

hogepriester waren,  

richtte God zich in de woestijn tot Johannes, 

de zoon van Zacharias.  

 

Daar ging Johannes  

in de omgeving van de Jordaan 

verkondigen  

dat de mensen zich moesten laten dopen  

en tot inkeer moesten komen,  

om vergeving van zonden te krijgen,  

zoals geschreven staat in het boek  

met de uitspraken van de profeet Jesaja: 

‘Een stem roept in de woestijn: 

“Maak de weg van de Heer gereed, 

maak recht zijn paden! 

Iedere kloof zal worden gedicht, 

elke berg en heuvel geslecht, 

kromme wegen recht gemaakt, 

hobbelige wegen geëffend; 

en al wat leeft zal zien  

hoe God redding brengt.”’ 

 

Lucas 3, 1-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommige mensen denken dat geloven niet 

meer is dan dromerij, die buiten de echte 

werkelijkheid staat. Lucas denkt er duidelijk 

anders over. Hij begint zijn evangelie (*) met 

klinkende namen: Tiberius, Pontius Pilatus, 

Herodes en zijn broer Filippus,  Lysanias en 

Annas en Kajafas. Dat waren de politieke en 

religieuze leiders van toen. Het beleid van 

die mannen was er de oorzaak van dat het 

leven in Israël niet zo eenvoudig was. 

 

In die omstandigheden wordt Johannes, de 

zoon van Zacharias, door God geroepen om 

inkeer te prediken en mensen uit te nodigen 

zich te laten dopen. 

 

Inkeer betekent: anders denken, groter 

denken, ruimer denken dan men gewoon is, 

met de bedoeling anders te gaan leven. 

Als teken van die inkeer lieten mensen zich 

dopen: sterven aan wat oud en fout is en 

opstaan voor een nieuw, ander leven. 

Dopen was geen joods, maar een heidens 

gebruik. 

 

Lucas verwijst naar de profeet Jesaja: 

Johannes is een stem die roept in de 

woestijn. De woestijn is een ideale plaats om  

tot inzicht komen over wat echt belangrijk is 

en wat bijkomstig, over wat goed is en niet 

goed. 

 

“Maak de weg van de Heer gereed.” Dat is 

een andere weg dan die van de grote 

leiders. Er worden geen problemen en 

moeilijkheden gecreëerd, maar opgelost. 

Iedere kloof zal worden gedicht, elke berg 

en heuvel geslecht, kromme wegen recht 

gemaakt, hobbelige wegen geëffend. De 

weg van de Heer is een weg van liefde. Zich 

laten dopen is kiezen voor dat rechte pad 

van de liefde. Op die weg zal al wat leeft 

zien hoe God redding brengt. 

Johannes zal aan de mensen zeggen: ‘Ik 

doop jullie met water, maar er komt iemand 

die machtiger is dan ik; ik ben het zelfs niet 

waard om de riemen van zijn sandalen los te 

maken. Hij zal jullie dopen met de heilige 

Geest en met vuur.’ (Lucas 3, 16) Jezus zal in 

woord en daad voorleven wat die weg van 

de Heer kan betekenen in de wereld. 

 

Dit oude verhaal is zeer actueel. We kennen 

de namen van de leiders, die vandaag in 

onze wereld zorgen voor ellende en 

problemen. Johannes roept ons ook 

vandaag op tot inkeer. Anders denken, 

groter denken, ruimer denken dan de 

kortzichtigheid die voor veel miserie zorgt. Wij 

kunnen de grote ellende in de wereld niet 

oplossen, maar te midden van alle ellende 

kunnen we kromme wegen recht trekken 

door te kiezen voor liefde. Een klein gebaar 

van liefdevolle nabijheid kan helpen om 

lijden en verdriet draaglijker te maken, op te 

staan en te kiezen voor een andere 

toekomst . 

 

Hoe kan al wat leeft zien hoe God redding 

brengt? Wanneer mensen de rechte weg 

van de liefde kiezen. 

 

 

 

 

(*) Het Lucasevangelie begint eigenlijk in 

hoofdstuk 3. De eerste twee hoofdstukken – 

het kindsheidsverhaal – is een soort proloog, 

een ouverture op het evangelie. Alle grote 

thema’s uit het ‘grote’ evangelie worden er 

al aangebracht. Zo begint bijvoorbeeld ook 

het geboorteverhaal van Jezus met 

klinkende namen: keizer Augustus en 

Quirinius. In die wereld is God ‘mens’ 

geworden in een mens, die een en al liefde 

was. 



 

 

 

 

God, 

in de wereld van vandaag 

zorgen  meerdere ‘leiders’ 

voor oorlog en geweld, 

met veel onschuldige slachtoffers. 

 

In die wereld 

wilt Gij ook nu ‘mens worden’. 

 

Daarom worden wij opgeroepen 

om tot inkeer te komen. 

Maak ons duidelijk 

hoe Gij het leven van mensen bedoelt. 

 

Help ons om te groeien  

in de liefde die Gij ons toedraagt, 

zodat wij met liefde nabij kunnen zijn 

bij mensen die het moeilijk hebben. 

 

Inspireer ons en steun ons 

zodat wij kromme wegen  

recht kunnen maken 

en gevaarlijke kloven kunnen dichten. 

 

Moge onze manier van leven 

tonen dat Gij redding brengt,  

ook vandaag. 

 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luc Maes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Amnesty International. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucas 3, 1-6 

 

 

 

 

 

In het Licht 
van Gods Woord 

 

 

 

 
 

 

 
God wordt mens 
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