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Beste vrienden,

Het is weer zover.

een nieuw kerkelijk jaar gaat van start.

We bereiden ons voor op het ongelooflijke
gebeuren dat God tussen ons, mensen, wil
komen wonen.

In onze weekendvieringen

willen we aandacht besteden

aan het wonderlijke feit,

dat God herkenbaar is in kleine mensen.
Daarom willen we samen zingen en bidden
en ons zo voorbereiden op Zijn komst.
Elke viering tijdens de Advent zal speciaal
verzorgd zijn.

Guido

Je wil graag in een koor zingen...
maar je hebt geen tijd!

Dan is de koorwerking in en rond de
Afrikalaan hét antwoord op je vragen. De
koren die in de vieringen zingen, kennen
een zeldzame traditie van gastvrijheid. Bij
ons is iedereen altijd welkom!

Lukt het niet om alle repetities mee te
maken, lukt het niet om in elke viering
aanwezig te zijn, geen probleem, bij ons
ben je altijd welkom! :

En dit zonder verplichtingen!

Je kan aansluiten bij het Gevangeniskoor.
Dit koor bestaat al bijna 20 jaar, en werd
opgericht am o= £ Vaibaliil-e facstdacen in
de gevangenis te zingen (Kerstmis, Pasen,
Pinksteren, OLV Hemelvaart en
Allerheiligen). Daarnaast kan wie dit wil,
meezingen in een aantal klassiekers die in
de loop der jaren gegroeid zijn: kerstviering
en paasviering in de Bijloke, feestvieringen
in de MPI’s van Bachte Maria Leerne en
Lovendegem, feestviering in Afsnee enz.

Je kan ook aansluiten bij Redempto.

Dit koor zingt vooral in en rond de kerk var.
de Afrikalaan: speciale vieringen van
advent en vasten, Kerstmis en de Goede
Week, jongerenvieringen, en ook hier een
paar klassiekers: feestviering in Huise en
Zeveneken, soms eens een
huwelijksviering.

Repetitie elke laatste vrijdag van de maand.

Het renertorium van heide koren wordt op
elxaar afgestemd, zodat je voor één van
beide, voor allebei of soms voor het éne en
soms voor het andere kan kiezen.

Vrijheid blijheid is ons devies!

Je kan op elk moment aansluiten en je bent
van ganser harte welkom! ‘/




Kalender december-januari...

december :
eerste zondag van de Advent
za.2 18u gezongen eucharistie
z0.3 10u’  gezongen eucharistie
vr.8 20u " repetitie kerstconcert
20u Sinterklaasfeest gehandi-
capten in de Royal Club
tweede zondag van de Advent
za.9 18u gezongen eucharistie
18u repetitie in de Royal Club
19u  jongerenviering met
nadien Kramick-tappening
zo. 10 10u gezongen eucharistie
wo. 13 20u repetitie kerstconcert
do. 14 20u voorbereiding jovi januari
derde zondag van de Advent
za. 16 18u gezongen eucharistie
1%u repetitie kerstconcert
zo. 17 10u gezongen eucharistie
15u kerstconcert in de kerk
ma. 18 20u biechtviering
di. 19 20u repetitie Kerstmis
vr. 22" “15u viering in de Bijloke

(repetitie om 14u)

vierde zondag van de Advent

za. 23 18u gezongen eucharistie
2z0.24 10u gezongen eucharistie
KERSTMIS 1995
18u avondmis
24u gezongen nachtmis van
kerstmis (nadien receptie
in de Reoyal Club)
ma. 25 10u30 eucharistie in de
gevangenis
januari
za.6  1%u drie koningen-viering met
mentaal gehandicapten
(nadien gezellig samenzijn
in de Royal Club)
vr.12 20u  repetitie gevangenis-koor
za. 13 18u  repetitie jongeren-viering
1%u jongerenviering met
kramiekhappening
do. 18 20u voorbereiding jovi februari
vr. 26  20u repetitie Redempto

Biechtviering ter gelegenheid van
Kerstmis...

Biecht-vieren is geen moraliserende of
deprimerende bezigheid. Het is een
geschenk dat ons aangeboden wordt:
eventjes stilstaan om beter vooruit te
kunnen, even bezinnen om te kunnen
herbeginnen. In de loop van het jaar komen
we twee keer samen om ons bewust te
worden van Gods Barmhartige aandacht
voor ons. Uiteraard is de Goede Week een
ideaal moment voor een dergelijke viering,
maar ook de voorbereiding van Kerstmis
behoort tot onze tradities.

Daarom houden wij, zoals gewoonlijk, op
de maandag voor de hoogdag een
biechtviering waarop iedereen welkom is.
Dit jaar is dit op maandag 18 december om
20u in de kerk.

Kerstconcert op 17 december...

Het moest ervan komen. We hebben er
jaren over gesproken, maar dit jaar doen we
het ook: op 17 december zingen onze koren
samen een kerstconcert. Op het programma
staan o0.a. een aantal liederen speciaal
geschreven voor koor en piano door het duo
Oosterhuis/Oomen en ook het Klein
Kerstoratorium. Tevens is het een
gelegenheid om een bijdrage te leveren
vour d€ aankoop vau een piano voor de
kerk. Nodig alle vrienden gerust uit, het zal
de moeite waard zijn! De toegang is gratis!

Cogro... : financién

Wij wensen van de gelegenheid gebruik te
maken om alle mensen te bedanken die
reeds een bedrag voor de werking hebben
gestort op ons rekeningnummer
068-2198633-58 ! Bedankt!
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