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EFFATA N i e u w sVZW

Doordenkertje 
Als je korter bij God wil komen, 
kom dan korter bij de mensen. 

(Kahlil Gibran)

Wie nà de Ontmoetingsdag een schaal, bakvorm, enz. mist …
Vraag er naar als je nog eens naar Effata komt.
Ze liggen op jou te wachten in een van onze kasten.

 Stiltedag - maandag 17 augustus 2015  > > meer info op de website

Hartelijk dank aan de 12 mensen die het  kaartje aan de ‘ontmoetingsdag-ballon’ terugstuurden van: 
Simon van Odette, Chrisje, Stephan De Ruyter, Caië, Agnes, Gerlinde, Johannes 

Römelt, Lut Van Osselaer, Dirk De Pue, Noor Van Overloop en Sylvie.
De ballon van Jo Careel raakte zelfs tot in Eksel, ± 115 km in vogelvlucht! 

Op onze website vind je de foto van de vindplaats van het kaartje van Dirk.

Méér dan 20 jaar ging Pater Guido als aalmoezenier mee op kamp met jongeren mét een beperking … 
Met de gitaar in de hand trok hij naar Ossendrecht, de Hoge Rielen, Heer sur Meuse, … 

en organiseerde traditiegetrouw de JEZUSDAG.
Mensen met een beperking, getuige laten zijn van het evangelie … dat was zijn inspiratiebron voor de 

begeleiders … met heel veel engagement, muziek, … maakte hij er telkens een 
ongelooflijk feest van.

Graag komen die (monitoren) nog eens samen om herinneringen op te halen, foto’s uit 
de oude doos te bekijken, … op ZATERDAGNAMIDDAG 29 AUGUSTUS vanaf 15u00

in de Effatazaal.
Ook wie (per vergetelheid) geen brief kreeg is uiteraard hartelijk welkom!

Om 18u30 welkom op de aangepaste JEZUSDAGVIERING.
Ná de viering komt het frietkraam langs.

Christmas Carols
Naast het project in de Voskenslaan had Guido ook een muzikale droom: met koor en orkest ‘Christmas 

Carols’ uitvoeren. In het nieuwe werkjaar willen we daar iets mee doen. Noteer maar alvast volgende datum 
in de agenda: zondag 20 december 2015 om 17u00 in onze vertrouwde kapel. Meer info in september.

M!f!f!t!d!m!v!c              Jezus van Nazaret - een mens als wij? van Roger Lenaers.
We bespreken dit boek op donderdag 15 oktober. 

Wat men geloven noemt, is doorgaans het beamen van mythologische voorstellingen. Gelovigen nemen probleemloos 
het bestaan van een bovennatuurlijke wereld aan en belijden dat op zekere dag een daar tronende Almacht in 
menselijke gedaante in dit ondermaanse is afgedaald. De historische figuur van de timmerman Jezus uit Nazaret is 
onder invloed van die denktrant een mythologische figuur geworden, een ‘Godmens’. 
Al is de hele cultuur van Europa uit het opzien naar hem ontstaan, vandaag speelt hij in die cultuur nauwelijks nog een 
rol van betekenis. In een samenleving die een wereld ‘in den hoge’ heeft afgeschreven, bewondert men hem eventueel 
nog wel, maar vereert men hem niet meer, intrigeert hij nog wel, maar inspireert hij niet meer. Maar de kerk steunt op 
hem. Zijn verering is haar alfa en omega. Wil ze in de late moderniteit nog een opbouwende en helende 
invloed hebben, dan moet ze Jezus van zijn mythologische verpakking bevrijden. Er gaat meer dan 
genoeg vernieuwende kracht uit van hem zoals hij is geweest. Vandaag maak je hem niet meer tot een 
aantrekkingspool met hem mythologisch te blijven verpakken. Jezus van Nazaret, een mens als wij? 
ontdoet Jezus van zijn mythologisch aura. 
Roger Lenaers is niet op zoek  naar de overigens onvindbare Jezus. Hij wil de lezers helpen zien wat 
onder die mythologische aankleding verborgen ligt: een mens als wij, ja, maar een mens met een 
oneindige heilige diepte, en in die zin niet ‘maar’ een mens als wij.
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            D e   p r i k b o r d k a l e n d e r 

We zijn tijdelijk gestopt met de “boekenkoffer”. Vanaf januari 2016 is hij er terug.

AUGUSTUS  2015
Za. 01 18u30 Effataviering

Do. 06 20u00 Stuurgroep

Za. 08 18u30 Effataviering

Vr. 14 20u00 Repetitie Effatakoor

Za. 15
09u45 Effatakoor zingt viering in de gevangenis

18u30 Effataviering

Ma. 17 Meditatiegroep: Stiltedag

Za. 22 18u30 Effataviering

Vr. 28 20u00 Repetitie Effatakoor

Za. 29 18u30 Effataviering

SEPTEMBER  2015
Wo. 02 20u00 Tabormoment

Do. 03 20u00 Stuurgroep

Za. 05 18u30 Effataviering

Wo. 09 20u00 Tabormoment

Vr. 11
11u00 Effatakoor zingt ‘startviering’ van O.C. Br. Ebergiste te Vurste

20u00 Repetitie Effatakoor

Za. 12
16u45 Meditatiegroep

18u30 GEVI-gemeenschapsviering  -  Startviering

Na de viering
         gratis koffie

voor iedereen

                    Na de viering
                    gratis

broodmaaltijd voor iedereen

Na de viering kan men
           producten van de

Wereldwinkel kopen

Na de viering kan men
boeken ontlenen uit

de boekenkoffer Receptie

Voor het 3de werkjaar op rij willen we de bewoners met een 
beperking uit Vurste en Deurle de kans geven om 1x per maand 
naar de vieringen te komen. Tot juni heeft Elien deze taak op 
zich genomen, maar zal dit van september tot januari niet 
kunnen doen door afwezigheid.
We zijn dus op zoek naar iemand die deze taak wil overnemen.   
Heb je interesse? Laat iets weten aan Elien op 0479/39 68 95
of elienvanderhaegen@hotmail.com.
Ze geeft je met plezier wat meer informatie.

We melden u het overlijden van
HERMAN DE GRAUWE

(°01/09/1931 - †24/07/2015)
De verrijzenisviering vond
plaats op 1 augustus te 

Lovendegem.
Herman woonde regelmatig de  

Effata-vieringen bij.
We bieden zijn vrouw Sonja en de familie 

onze christelijke deelneming aan.
Wie in 2016 zijn/haar Plechtige Communie wil doen in de Effatagemeenschap,


laat dit zéker zo vlug mogelijk weten aan Bernadette.
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