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EFFATA N i e u w sVZW

Een gemeenschap 
is een rijke mozaïek. 

Elk steentje 
- kostbaar en uniek - 

hoort opvallend 
met zijn kleur 

op zijn plaats te zijn. 
Valt het weg 

dan is het geheel onaf 
of geschonden. 

In een mensengemeenschap 
brengt eenieder 

het zijne - of het hare - bij. 

Wie er is 
louter om te profiteren 
is een doodgravertje. 

In een goede gemeenschap 
is de ene blij 

omdat de andere 
er is. 

(Ward Bruyninckx)

Wie is wie? 
Om een beetje meer informatie te hebben over de dragende 
krachten achter Effata hebben we hen wat huiswerk gegeven. 

Mijn naam is Smessaert Caië en woonach.g te Aalter. 
Ik kom uit een groot gezin van 9 kinderen waarvan ik 
de 8ste in de rij ben. Ik heb 5 zussen en 3 broers. Ik 
ben single  en woon in een dakappartement 4 hoog. 
Sinds juni 2014 ben ik op pensioen en heb een 
loopbaan in het onderwijs achter de rug. 
In mijn jeugd was ik jaren ac.ef in de Cardijnbeweging 
VKAJ. Tijdens vakan.eperiodes ging ik mee als 
vrijwilliger op ziekenkampen met de CM.  
Momenteel maak ik deel uit van het leidingteam 
Femma (vroeger KAV). 

In 2011 leerde ik de Effatagemeenschap beter kennen door deelname aan 
de Israëlreis. Aangesproken door de geest van deze gemeenschap vond ik 
de weg naar de wekelijkse vieringen waar ik me langzamerhand ook thuis 
begon in te voelen. 
Vanuit mijn geboeid zijn door de figuur Jezus, vond ik ook daar in die 
gemeenschap terug inspira.e en ondersteuning voor mijn dagelijkse taak 
als leerlingenbegeleider op school en ook daarnaast in mijn eigen leven. 
Langzaam groeide mijn nieuwsgierigheid om meer te weten over het 
leven en spiritualiteit van de redemptoristen. 
Door het lezen over het leven van de s.chter Alfonsus, Clemens en 
Gerardus voelde ik me aangesproken om in de toekomst misschien iets 
meer te kunnen betekenen en op de één of andere manier ook een 
engagement aan te gaan. 
Het bijwonen van de bezinningsdagen in Bad Honnef versterkten alleen 
maar die gedachte. Ik had deze dagen als zeer verrijkend ervaren en 
voelde me ook thuis en aangesproken door de gemeenschap van de 
redemptoristen.  
Zo groeide de wens om de voorbereidingsweg van 2 jaar voor de 
associa.e met de Clemensprovincie te gaan. Op 11 maart 2016 werd ik 
officieel als geassocieerde aangenomen.  
Mijn taak binnen Effata is zeer uiteenlopend, gaande van lid van de 
stuurgroep en koor tot de kleinste taken die er ook moeten gebeuren. 
Kortom er gewoon proberen te zijn daar waar het nodig is. 

Wat mijn wens is voor de toekomst is dat we verder kunnen bouwen aan 
de kerk van morgen. Het komende jaar wacht ons een grote uitdaging om 
in het nieuwe project van de Clemenspoort het vandaag proberen waar te 
maken. 
Ik geloof erin met de woorden indach.g die Guido ooit hee_ uitgesproken 
en geschreven dat mensen het meest gelukkig zijn als ze doen wat in het 
evangelie staat, dat zij  een kind van God zijn, dat Hij van ons houdt en ons 
eeuwig leven zal geven.  

Wie in 2017 zijn/haar 
Plechtige Communie  

wil doen in de  
Effatagemeenschap, 
laat dit zéker zo vlug mogelijk        

weten aan Bernadette.

Hoe gaat het met de 
‘spaarvarkentjes’ 

en met de 
‘steentjes’ die jullie 

kregen op de 
Ontmoetingsdag???

http://www.effata.be
mailto:info@effata.be


 

            D e   p r i k b o r d k a l e n d e r 
AUGUSTUS  2016

Do. 04 20u00 Stuurgroep

Za. 06 18u30 Effataviering

Vr. 12 20u00 Repetitie Effatakoor

Za. 13 18u30 Effataviering

Ma. 15 09u45 Effatakoor zingt viering in de gevangenis

Wo. 17 09u30 ‘Studentenpastoraal-groep’ Clemenspoort (Sint-Annastraat)

Vr. 19 Meditatiegroep: Stiltedag

Za. 20 18u30 Effataviering

Vr. 26 20u00 Repetitie Effatakoor

Za. 27 18u30 Effataviering

Ma. 29 20u00 ‘Fundraising-groep’ Clemenspoort

Di. 30 20u00 ‘Onthaal-groep’ Clemenspoort

SEPTEMBER  2016
Do. 01 20u00 Stuurgroep

Za. 03 18u30 Effataviering

Wo. 07 20u00 Tabormoment

Vr. 09
11u00 Effatakoor zingt ‘startviering’ van O.C. Br. Ebergiste in Borgwal - Vurste

20u00 Repetitie Effatakoor

Za. 10
16u45 Meditatiegroep

09u45 GEVI-gemeenschapsviering  -  Startviering

Na de viering
         gratis koffie

voor iedereen

                    Na de viering
                    gratis

broodmaaltijd voor iedereen

Na de viering kan men
           producten van de

Wereldwinkel kopen

Na de viering kan men
boeken ontlenen uit

de boekenkoffer Receptie

⇛  De kalender t.e.m. NOVEMBER staat op de homepage van onze website  ⇚

M!f!f!t!d!m!v!c                       Een nieuwe aarde van Eckhart Tolle
We bespreken dit boek op donderdag 20 oktober 2016 om 20 uur in de Effatazaal.

De huidige staat van de mensheid is erbarmelijk en zelfs gevaarlijk ongezond. Eckhart Tolle windt 
er geen doekjes om. Ego-denken is de grote boosdoener. Het ego heeft een natuurlijke behoefte aan 
macht, tegenstand en vijanden. Dit heeft de wereld gebracht waar zij nu is. Maar Tolle heeft ook 
goed nieuws: als we collectief de sprong durven wagen naar een ander en zuiver bewustzijn, dan 
kunnen we transformeren naar een nieuwe samenleving waarin geluk de boventoon voert. In Een 
nieuwe aarde biedt hij daarvoor de oplossing aan, gebaseerd op de inzichten uit zijn 
spraakmakende wereldbestseller De kracht van het Nu. Een nieuwe aarde is de blauwdruk voor 
een nieuwe samenleving gebaseerd op spirituele waarden. Wat kunnen we zelf doen om de 
verandering teweeg te brengen? Aan welke tekenen kunnen we het nieuwe opkomende bewustzijn 

herkennen? Op deze en andere essentiële vragen geeft Eckhart Tolle heldere antwoorden. Het belangrijkste is misschien 
wel dat we al lezende zelf de bewustzijnsverandering ervaren die in ons plaatsvindt.


