
 
 

 

 

 

 

 

De apostelen kwamen weer terug bij Jezus  

en vertelden hem  

over alles wat ze gedaan hadden  

en wat ze de mensen onderwezen hadden.  

Hij zei tegen hen:  

‘Ga nu mee naar een eenzame plaats  

om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten.’  

Want het was een voortdurend  

komen en gaan van mensen,  

zodat ze zelfs niet de kans kregen om te eten. 

Ze voeren met de boot  

naar een afgelegen plaats,  

om daar alleen te kunnen zijn.  

Maar hun vertrek werd opgemerkt  

en velen hoorden ervan,  

en uit alle steden haastten de mensen zich 

over land naar die plaats  

en kwamen er nog eerder aan  

dan Jezus en de apostelen.  

Toen hij uit de boot stapte,  

zag hij een grote menigte  

en voelde medelijden met hen,  

omdat ze leken op schapen zonder herder,  

en hij onderwees hen langdurig.  

 

Marcus 6, 30-34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De meester en de leerlingen. Hij had hen 

naar de mensen gezonden, twee aan 

twee. Ze gingen op weg en riepen de 

mensen op om tot inkeer te komen, en ze 

dreven veel demonen uit en zalfden veel 

zieken met olie en genazen hen (Marcus 6, 

14-15). Hoe belangrijk is het dan niet om te 

kunnen napraten? En ook om tot rust te 

komen. Daarom: ‘ga nu mee naar een 

eenzame plaats om alleen te zijn en een 

tijdje uit te rusten’. 

 

Maar de nood was groot. Toen Jezus uit de 

boot stapte, zag hij een grote menigte en 

voelde medelijden met hen, omdat ze 

leken op schapen zonder herder,  

 

Het beeld van de ‘schapen zonder 

herder’, komt uit het verhaal van de 

uittocht. Wanneer God aan Mozes zegt 

dat hij noch zijn broer Aaron het volk zullen 

binnenleiden in het Beloofde Land, maakt 

Mozes zich zorgen. Er moet een nieuwe 

leider komen, ‘zodat het volk van de HEER 

niet wordt als een kudde schapen zonder 

herder.’  (Numeri 27, 17) Mozes krijgt dan 

de opdracht om Jozua de handen op te 

leggen en aan hem de leiding over het 

volk toe te vertrouwen.  

 

Schapen hebben goede herders nodig. De 

profeet Ezechiël wees daarom de herders 

van Israël terecht: “Wee jullie, herders van 

Israël, want jullie hebben alleen jezelf 

geweid! Horen herders niet hun schapen te 

weiden? Zonder herder raakten ze 

verstrooid, en werden ze door wilde dieren 

verslonden. Mijn schapen zijn verstrooid, ze 

dwalen rond in de bergen en hoog in de 

heuvels; over heel het aardoppervlak 

raken ze verstrooid, en er is niemand die 

naar ze omziet, niemand die naar ze op 

zoek gaat.“ (Ezechiël 34, 2.5-6) 

Tegen die achtergrond klinkt de opmerking 

‘ze leken op schapen zonder herder’ als 

een stevige kritiek op de ‘herders’ in Jezus’ 

tijd. Geen wonder dat Marcus schrijft: Hij 

voelde medelijden met hen. Ons woord 

‘medelijden’ is eigenlijk te zwak om de 

inhoud van het oorspronkelijke Griekse 

woord weer te geven. Letterlijk staat er: Hij 

werd tot in zijn ingewanden ontstoken, Hij 

was er niet goed van, die situatie maakte 

Hem ziek. Zó wordt Jezus geraakt door de 

schapen zonder herder in zijn tijd. En zijn 

gevoelens worden gevolgd door daden. 

Hij onderwees hen langdurig. Wat Jezus 

onderwijst is bekend. Hij spreekt altijd over 

het koninkrijk van God, een andere naam 

voor het Beloofde Land, het samen leven 

van mensen in liefde, barmhartigheid en 

gerechtigheid. Zijn reactie blijft niet 

beperkt tot langdurig onderwijzen. Het 

vervolg van dit verhaal gaat over het 

delen van 5 broden en 2 vissen, wanneer 

blijkt dat de mensen honger hebben. 

Woorden én daden dus. 

 

Onderricht en handelen beginnen bij het 

diep geraakt worden door ‘schapen 

zonder herder’. We moeten maar rond 

kijken in onze samenleving, in onze wereld.  

Hoe lang kunnen wij nog aanzien wat er 

met vluchtelingen gebeurt? En de armen 

in onze samenleving worden steeds maar 

armer. Veel jonge mensen zien nauwelijks 

echte voorbeelden en brengen hun onrust 

over op straat. Zo veel gelovige mensen 

voelen zich niet meer thuis in de kerk. En 

zoveel mensen lijden verschrikkelijk in 

diverse oorlogen. Raakt het ons? Kunnen 

wij ons verdiepen in het onderricht van 

Jezus en samen met al die ‘schapen 

zonder herder’ op zoek gaan naar het 

koninkrijk van God, in de taal van 

vandaag, in de wereld van vandaag? 



 
 

 

 

 

 

 

God, 

wij bidden vandaag 

voor de ‘schapen zonder herder’ 

van onze tijd: 

vluchtelingen, 

vreemdelingen, 

armen, 

mensen die lijden, 

jonge mensen zonder toekomst, 

gelovigen op zoek, 

misbruikte mensen, 

… 

 

Wees Gij tenminste 

een Goede Herder voor hen. 

 

Help ons  

om ons te verdiepen 

in het onderricht van Jezus, 

zodat wij uw herderlijke zorg 

concreet kunnen maken 

in wat die mensen nodig hebben 

om te kunnen leven. 

 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luc Maes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcus 6, 30-34 

 

 

 

 
In het Licht 
van Gods Woord 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schapen zonder herder 
 


