
 

 

 

Zijn ouders gingen jaarlijks  

voor het pesachfeest naar Jeruzalem.  

Toen Hij twaalf jaar was,  

maakten ze weer  

hun gebruikelijke pelgrimstocht.  

Na afloop van het feest  

vertrokken ze naar huis,  

maar Jezus bleef in Jeruzalem achter  

zonder dat zijn ouders het wisten.  

In de veronderstelling  

dat Hij zich bij het reisgezelschap bevond, 

reisden ze een hele dag  

voordat ze Hem overal  

onder hun verwanten en bekenden 

begonnen te zoeken.  

Toen ze Hem niet vonden,  

keerden ze terug naar Jeruzalem  

om Hem daar te zoeken.  

Na drie dagen vonden ze Hem in de tempel, 

waar Hij tussen de leraren zat,  

terwijl Hij naar hen luisterde  

en hun vragen stelde. 

Allen die Hem hoorden  

stonden versteld van zijn inzicht  

en zijn antwoorden.  

Toen zijn ouders Hem zagen,  

waren ze ontzet,  

en zijn moeder zei tegen Hem:  

‘Kind, wat heb Je ons aangedaan?  

Je vader en ik hebben met angst in het hart 

naar Je gezocht.’  

Maar Hij zei tegen hen:  

‘Waarom hebt u naar Me gezocht?  

Wist u niet  

dat Ik in het huis van mijn Vader moest zijn?’ 

Maar ze begrepen niet wat Hij tegen hen zei. 
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Een paneel met houtsnijwerk, ergens in een 

kerk in Auvergne (Fr). Doorgaans zijn beelden 

van de heilige Familie nogal vredig en braaf, 

soms zelfs zeemzoeterig. Dit beeld niet. Jozef 

en Maria hebben Jezus teruggevonden in de 

tempel, na drie dagen zoeken. ‘Kind, wat 

heb Je ons aangedaan? Je vader en ik 

hebben met angst in het hart naar Je 

gezocht.’ Allebei kijken ze naar Jezus. Ze 

houden Hem goed vast. En je hoort Jozef zo 

zeggen: ‘En nu blijf je bij ons! Heb je dat 

goed verstaan?’ Inderdaad, Jezus was in 

Jeruzalem achtergebleven zonder dat zijn 

ouders het wisten. Geen enkele ouder zou 

daar blij om zijn. De opluchting om het 

terugvinden was zeker gemengd met onrust, 

angst en boosheid.  

 

Natuurlijk is het kindsheidsverhaal van Lucas 

geschreven vanuit het grote evangelie. Daar 

ligt de nadruk op de verbondenheid van 

Jezus met zijn Vader. Vandaar: ‘Wist u niet  

dat Ik in het huis van mijn Vader moest zijn?’ 

De evangelist wil ook aandacht trekken op 

de boodschap van Jezus, die de kennis en 

de mentaliteit van de joodse leraren ver 

overtrof. Het geloof in de verrezen Jezus 

wordt hier geprojecteerd in de twaalfjarige 

Jezus. 

 

Dat neemt niet weg dat in het verhaal die 

twaalfjarige zijn ouders stevig angst aanjaagt 

en op de proef stelt. Een puber, die zijn eigen 

weg zoekt. Heel menselijk, natuurlijk. En dat is 

juist interessant. 

 

Als we geloven dat God ‘mens’ geworden is 

in Jezus, dan moeten we Jezus niet zien als 

een hemelse figuur met de kenmerken van 

een halfgod. ‘Mens’ is ‘mens’. Jezus heeft als 

kind alles moeten ontdekken en leren zoals 

alle mensenkinderen. Er zullen dus ook wel 

conflicten geweest zijn met Maria en Jozef, 

zoals alle kinderen wel eens 

in conflict komen met hun 

ouders. Dat inspireerde de 

Duitse kunstenaar Max Ernst 

(1891-1976) tot een 

merkwaardig schilderij: ‘De 

heilige Maagd tuchtigt 

Jezus.’ (1926 – Museum 

Ludwig, Keulen)  

 

Jezus heeft leren geloven omdat Maria Hem 

heeft opgevoed in haar geloof. Dat was de 

taak van elke moeder. Pas vanaf de leeftijd 

van 12-13 jaar, na de Bar Mitswa, mocht een 

jongen deelnemen aan de bijeenkomsten in 

de synagoge. Later komt Hij onder de indruk 

van de prediking van Johannes de Doper, 

die zich verzette tegen de gangbare joodse 

interpretatie van de Tora. Hij werd leerling 

van Johannes en Hij liet zich dopen. En de 

‘leerling’ is groter geworden dan de ‘leraar’. 

 

Omdat men stelselmatig gezien heeft hoe 

Jezus de liefde van God beleefde en 

uitstraalde en het Woord van God op een 

eigentijdse manier verkondigde, hebben zijn 

leerlingen gezegd: in Jezus zien we God 

‘mens’ worden. Dat was zo uniek, dat men 

besloot: Jezus is ‘God’ en ‘mens’. 

 

Als wij willen leven in navolging van Jezus, 

dan is het belangrijk dat we Hem kunnen 

zien als een mens. Een halfgod navolgen 

kunnen wij, gewone mensen, niet. En dat 

mag men van ons ook niet vragen. Maar 

God in ons laten ‘mens’ worden, dat kunnen 

we wel, met onze eigen mogelijkheden en 

onze eigen beperkingen. Wij kunnen Gods 

liefde beleven en uitstralen. Wij kunnen het 

Woord van God vorm geven, in navolging 

van Jezus. Wij doen dat op onze eigen wijze.  

Zo wordt God vandaag nog steeds mens. 

 



 

 

 

 

 

God, 

wij danken U 

omdat Gij U getoond hebt in Jezus 

als een God van Liefde. 

 

In Hem zijt Gij ‘mens’ geworden. 

Hij heeft ons getoond 

hoe een mens kan leven 

vanuit uw liefde. 

 

Ook vandaag wilt Gij ‘mens’ worden, 

uw liefde uitstralen naar mensen, 

uw nabijheid tonen, 

uw levenskracht delen met mensen. 

 

Wij willen ons inzetten 

voor uw ‘mens’ wording 

in deze tijd, 

in onze wereld. 

 

Wij kunnen dat niet zo goed 

als Jezus, 

we hebben wel onze eigen mogelijkheden 

en ook onze beperkingen. 

 

Spreek tot ons uw Woord, 

zodat wij wegen vinden 

om uw liefde uit te stralen 

in 2025. 

 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

Luc Maes 
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In het Licht 
van Gods Woord 

 

 

 

 
 

 

 
God wordt mens 
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