
 

Vervuld met de kracht van de Geest  

keerde Jezus terug naar Galilea.  

Het nieuws over Hem  

verspreidde zich in de hele streek.  

Hij gaf de mensen onderricht in hun 

synagogen en werd door allen geprezen.  

 

Hij kwam ook in Nazaret,  

waar Hij was opgegroeid, 

en volgens zijn gewoonte  

ging Hij op sabbat naar de synagoge.  

Toen Hij opstond om voor te lezen,  

werd Hem de boekrol van de profeet Jesaja 

overhandigd,  

en Hij rolde hem af tot de plaats waar 

geschreven staat: 

‘De Geest van de Heer rust op Mij, 

want Hij heeft Mij gezalfd. 

Om aan armen het goede nieuws te 

brengen heeft Hij Mij gezonden, 

om aan gevangenen  

hun vrijlating bekend te maken 

en aan blinden het herstel van hun zicht, 

om onderdrukten hun vrijheid te geven, 

om een genadejaar van de Heer  

uit te roepen.’ 

Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan 

de dienaar en ging weer zitten;  

de ogen van alle aanwezigen in de 

synagoge waren op Hem gericht.  

Hij zei tegen hen:  

‘Vandaag is de schrifttekst die jullie gehoord 

hebben in vervulling gegaan.’  

Allen betuigden Hem hun bijval  

en verwonderden zich  

over de genaderijke woorden  

die uit zijn mond vloeiden, en ze zeiden:  

‘Dat is toch de zoon van Jozef?’ 
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Veel schriftgeleerden en farizeeën lazen de 

boeken van de Tora en de profeten in de 

vorm van 613 voorschriften die strikt moesten 

onderhouden worden. Wie dat niet deed, 

werd beschouwd als zondaar en was dus 

onrein. Er waren rituelen om terug rein te 

worden. Het verhaal over de bruiloft in Kana 

spreekt zo over zes stenen watervaten, elk 

met een inhoud van twee à drie metrete (80 

à 120 liter) voor het Joodse reinigingsritueel. 

(Johannes 2, 6) Er was blijkbaar zeer veel 

‘reiniging’ nodig. Voor de mensen was de 

‘wet’ dan ook een heel lastig gegeven. 

 

Wij spreken ook over de ‘wet’ van Mozes, 

maar het woord Tora betekent letterlijk 

‘aanwijzing’. Gods Woord in de Schrift is een 

‘aanwijzing’ voor het leven van vandaag. De 

schriftwoorden waren ook in Jezus’ tijd al 

enkele eeuwen voordien geschreven. Ze 

moesten toen ook al geactualiseerd worden. 

Die actualisatie gebeurde in de synagoge, 

op Sabbat. Dat was de bedoeling van het  

Leerhuis: overleg met de aanwezige 

gelovigen om uit te zoeken wat die oude 

woorden konden betekenen en vooral wat 

God door die woorden te zeggen had. 

Helaas, vaak werd het leerhuisgesprek 

overvleugeld door de commentaar van een 

rabbi, die Gods Woord uitlegde aan de 

mensen door voorschriften te dicteren.  

 

Hier leest Jezus woorden van de profeet 

Jesaja (61, 1-2 en 58, 6). De woorden die de 

evangelist In de mond van Jezus legt, lijken 

wel de samenvatting van een Leerhuis, de 

samenvatting ook van het leven van Jezus 

volgens de aanwijzingen van Gods Woord: 

‘Vandaag is de schrifttekst die jullie gehoord 

hebben in vervulling gegaan.’ Jezus heeft 

geleefd om aan armen het goede nieuws te 

brengen. Met beelden uitgedrukt: om aan 

gevangenen hun vrijlating bekend te maken 

en aan blinden het herstel van hun zicht, 

om onderdrukten hun vrijheid te geven. Zo 

heeft Jezus geleefd, in dienst van mensen 

voor wie het leven moeilijk was, mensen die 

niet meetelden of zelfs uitgesloten werden uit 

de gemeenschap. In dat verband zeggen 

Jesaja en Lucas: om een genadejaar van de 

Heer uit te roepen. Dat zijn de aanwijzingen 

die God gegeven heeft aan Jezus. Die 

aanwijzingen geeft Hij via Jezus ook aan ons.  

 

De paus heeft ‘een heilig jaar’ uitgeroepen, 

een ‘jubeljaar’. De Kerk heeft niet veel 

redenen om te ‘jubelen’. Laat het een 

‘genadejaar’ zijn, een jaar dat hoop geeft 

aan de zwaksten en de kleinsten in onze 

wereld. ‘Genade’ is een ander woord voor 

de ‘liefde’ van God die elke mens het volle 

leven ‘gunt’. Zo kan de Kerk zich verdiepen 

en vernieuwen. 

 

Goede aanwijzingen zijn als goede 

wegwijzers. Ze helpen ons vooruit. We zijn er 

doorgaans blij mee en dankbaar. Zo mogen  

de aanwijzingen van God en de kracht van 

de Geest ons vreugde schenken, zoals over 

de priester Ezra verteld wordt in het boek 

Nehemia. Toen de priester Ezra voorgelezen 

had uit de Wet van Mozes en het volk met 

de hulp van de Levieten inzicht had 

gekregen in wat gelezen was, zei Hij tegen 

hen: ‘Maak een feestmaal klaar met lekker 

eten en drinken, en deel ervan uit aan wie 

niets heeft, want deze dag is gewijd aan 

onze Heer. Wees niet bedroefd, want de 

vreugde die de Heer u geeft, is uw kracht.’  

(Nehemia 8, 10) 

 

Samen het Woord van God lezen en 

ontdekken hoe Hij ons ook vandaag de weg 

wijst in ons leven, moge ons vreugde en 

kracht schenken. Dat is de bedoeling van 

een Leerhuis: leren leven. 



 

 

 

 

 

God, 

wij danken U 

voor uw Woord van leven, 

dat ons de weg wijst. 

 

Wij danken U 

voor de mensen, 

met wie wij samen mogen ontdekken 

wat Gij ons vandaag wilt zeggen. 

 

Vervul ons  

met de kracht van uw Geest  

en geef ons zo moed en kracht  

om uw aanwijzingen te volgen. 

 

De genade die wij ontvangen 

willen wij beleven  

in liefde en zorg 

voor onze medemensen. 

 

Jezus is daarbij ons voorbeeld. 

Het goede nieuws 

dat Hij verkondigd heeft, 

is onze vreugde. 

 

God, 

leer ons elke dag opnieuw leven. 

 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luc Maes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beeld: 

Maarten Miechielssens (1940 – 2001),  

‘Kana - doe ze vol’. 
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In het Licht 
van Gods Woord 

 

 

 

 
 

 
Leerhuis 

 
Leren leven 


