
 

Broeders en zusters,  

u bent geroepen om vrij te zijn.  

Misbruik die vrijheid niet om uw aardse 

begeerten vrij spel te geven,  

maar dien elkaar in liefde,  

want de hele wet is vervuld in één uitspraak: 

‘Heb uw naaste lief als uzelf.’  

Maar wanneer u elkaar aanvliegt en 

verscheurt, pas dan maar op  

dat u niet door elkaar wordt verslonden.  

Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, 

dan zult u niet toegeven aan aardse 

begeerten. De aardse begeerte  

gaat in tegen de Geest, en wat de Geest 

verlangt gaat in tegen de aardse begeerte. 

Het een is in strijd met het ander,  

en u kunt dus niet zomaar doen wat u wilt. 

Maar wanneer u door de Geest geleid 

wordt, bent u niet onderworpen  

aan de wet.  

 

De praktijken waartoe de aardse begeerte 

aanzet zijn bekend:  

ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, 

afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, 

jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en 

rivaliteit, afgunst, bras- en slemppartijen,  

en nog meer van dat soort dingen.  

Ik herhaal de waarschuwing  

die ik u al eerder gaf:  

wie zich aan deze dingen overgeven,  

zullen geen deel hebben aan het koninkrijk 

van God.  

 

Maar de vrucht van de Geest is liefde, 

vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en 

goedheid, geloof, zachtmoedigheid en 

zelfbeheersing.  

Er is geen wet die daar iets tegen heeft. 

 

Galaten 5, 13-23 

 

We spreken en zingen doorgaans over ‘de  

zeven gaven van de heilige Geest’ en 

daarbij wordt verwezen naar de brief van 

Paulus aan de Galaten. Maar daar is geen 

sprake over ‘gaven’, en er worden geen 

zeven, maar negen aspecten van het 

koninkrijk van God genoemd. Dat koninkrijk 

van God is ‘de vrucht van de Geest’, geen 

‘gave’. 

 

Wat Paulus omschrijft als de praktijken 

waartoe de aardse begeerte aanzet, is 

helaas herkenbaar in onze harde wereld en 

in onze samenleving, waar normvervaging 

aan de orde is: ontucht, zedeloosheid en 

losbandigheid, afgoderij en toverij, 

vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, 

gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras- 

en slemppartijen, en nog meer van dat soort 

dingen.  

 

Het koninkrijk van God is precies het 

tegengestelde van dat alles: een wereld 

waar mensen in vrede goed en gelukkig met 

elkaar samen leven. 

 

Dat koninkrijk van God is niet te koop of te 

krijg. God heeft geen winkel waar het goede 

leven kant en klaar aangeboden wordt. God 

heeft veeleer een ‘doe-het-zelfzaak’. Hij 

helpt ons om zijn rijk van liefde en vrede te 

realiseren, maar Hij doet dat niet in onze 

plaats. Toch is zijn steunende nabijheid voor 

ons heel belangrijk. 

 

Vergelijk het met ouders of grootouders die 

een kaars laten branden voor het welslagen 

van de examens van zoon of dochter, 

kleinzoon of kleindochter. Ouders en 

grootouders kunnen niet studeren in de 

plaats van hun student(e). Maar het besef 

dat mensen betrokken zijn en meeleven met 

veel liefde en zorg, geeft moed en 

energie die de student(e) helpen om goed 

te werken. 

 

God doet meer dan een kaars branden. 

Zijn bijdrage is dubbel. Zoals in elke doe-

het-zelfzaak krijgen we een goede 

handleiding. Bovendien is er stimulerende 

ondersteuning voor de opdracht die we 

zelf tot een goed eind willen brengen. 

 

In de Schrift en vooral in de evangelies 

vinden we noodzakelijke aanwijzingen om 

het koninkrijk van God te realiseren. De 

woorden en de levenswijze van Jezus 

geven ons een goed en duidelijk 

voorbeeld. 

 

Bovendien laat God ons zien hoezeer Hij 

van ons houdt en op ons betrokken is. Zo 

kunnen wij delen in de kracht van de 

heilige Geest: moed, geestdrift en een vurig 

enthousiasme om ons in te zetten opdat zijn 

Rijk mogelijk wordt. 

 

De vrucht van dat alles is liefde, vreugde en 

vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, 

geloof, zachtmoedigheid en 

zelfbeheersing.  

 

Zo kan het koninkrijk van God een echte 

tegenbeweging zijn in de wereld en in onze 

samenleving. Maar … we moeten het zelf 

doen, met de hulp van Gods Geest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

God,  

Gij hebt ons de wereld gegeven 

om uit te bouwen tot een plaats 

waar mensen kunnen samen leven 

in liefde en vrede. 

 

Help ons om uw Woord te verstaan 

en er aanwijzingen in te vinden 

voor de realisatie 

van uw Koninkrijk. 

 

Help ons om te geloven 

dat Gij bij ons zijt 

met de kracht en het vuur 

van uw Geest. 

 

Zo kan onze inzet vrucht dragen: 

liefde, vreugde en vrede,  

geduld, vriendelijkheid en goedheid,  

geloof, zachtmoedigheid  

en zelfbeheersing.  

 

Moge onze wereld  

er beter van worden. 

 

Amen. 
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Galaten 5, 13-23 

 

 

 

 

 

In het Licht 
van Gods Woord 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Doe het zelf 
 

 

 

 

 

 


