
  

 

 

Een van de schriftgeleerden  

kwam dichterbij en vroeg:  

‘Wat is van alle geboden  

het belangrijkste gebod?’  

Jezus antwoordde:  

‘Het voornaamste is:  

“Luister, Israël!  

De Heer, onze God, is de enige Heer;  

heb de Heer, uw God, lief  

met heel uw hart  

en met heel uw ziel  

en met heel uw verstand  

en met heel uw kracht.”  

En daarna komt dit:  

“Heb uw naaste lief als uzelf.”  

Er zijn geen geboden belangrijker  

dan deze.’   

De schriftgeleerde zei tegen Hem: 

‘Inderdaad, meester,  

wat U zegt is waar:  

Hij alleen is God  

en er is geen andere god dan Hij,  

en Hem liefhebben met heel ons hart  

en met heel ons inzicht  

en met heel onze kracht,  

en onze naaste liefhebben als onszelf 

betekent veel meer  

dan alle brandoffers en andere offers.’  

Jezus vond dat hij verstandig  

had geantwoord en zei tegen hem:  

‘U bent niet ver  

van het koninkrijk van God.’ En niemand 

durfde Hem nog een vraag te stellen.  

 

Marcus 12, 28-34 

 

 

 

 

 

De naam ‘God’ is een van de meest gebruikte 

en ook misbruikte namen in de geschiedenis. 

In naam van God is er heel veel goeds 

gedaan voor mensen. In naam van God is er 

ook veel kwaad geschied, zijn er zelfs mensen 

gedood. Geen wonder dat God uit het leven 

van velen gebannen is. Wie wil geloven in een 

God die de dood van mensen wil? 

 

Het mooiste dat we over God kunnen lezen, 

vinden we misschien wel in een brief van 

Johannes. ‘Niemand heeft God ooit gezien. 

Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons 

en is zijn liefde in ons tot volmaaktheid 

gekomen.’ (1 Joh. 4, 12) 

 

‘Niemand heeft ooit God gezien.’ Dat is toch 

wel een merkwaardige en gedurfde bewering 

van Johannes. Hij  is wel eerlijk: niemand heeft 

ooit God gezien. Hoe komt het dan dat zoveel 

mensen in God geloven en over God 

spreken? Hoe komt het dat zoveel mensen bij 

God steun en kracht vinden? Niemand heeft 

Hem ooit gezien. 

 

Johannes spreekt over ‘liefde’, dat wondere 

gebeuren dat mensen kunnen beleven als 

een bron van leven en geluk. Hoe mooi en 

wonder kan de liefde tussen twee mensen 

zijn? Hoe mooi en wonder kan de liefdevolle 

inzet van mensen voor hun medemensen zijn? 

Hoe mooi en wonder is het krijgen van een 

kind dat uit liefde verwekt en geboren is? Hoe 

wonder en mooi kan de liefde tussen kinderen 

en ouders zijn?  

 

Het wonder van de liefde wordt vaak ervaren 

als een geschenk, ook al doen mensen er zelf 

ook veel inspanningen voor. Maar ze ervaren 

soms wat ze erin beleven als iets wat hen te 

boven gaat. Daar spreekt men soms over 

‘God’: ‘als we elkaar liefhebben, blijft God in 

ons’. In echte liefde beleven mensen de  

betekenis van de naam ‘Jahwe’: ‘Ik ben die 

er zijn zal.’ (Exodus 3, 14) 

 

In de liefde van Jezus voor zijn medemensen 

hebben zijn leerlingen de liefde van God 

ontvangen. Zo konden ze zeggen dat in 

Jezus God is mens geworden. Die liefde 

vraagt om gedeeld te worden. 

 

Bij Marcus wordt dat het ‘belangrijkste 

gebod’ genoemd. Het woord ‘gebod’ klinkt 

misschien niet sympathiek. maar het wordt 

best verstaan als een aanwijzing, een 

wegwijzer in ons leven, die ons helpt om 

samen gelukkig te zijn.  

 

In het evangelie van Johannes spreekt Jezus 

ook over dat ‘gebod’: ‘Ik heb jullie liefgehad, 

zoals de Vader Mij heeft liefgehad. Blijf in mijn 

liefde: je blijft in mijn liefde als je je aan mijn 

geboden houdt, zoals Ik me ook aan de 

geboden van mijn Vader gehouden heb en 

in zijn liefde blijf. Dit zeg Ik tegen jullie om je 

mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde 

volkomen zijn. Mijn gebod is dat jullie elkaar 

liefhebben zoals Ik jullie heb liefgehad.’ 

(Johannes 15, 9-12) 

 

Daarom is dat ‘gebod’ tweeledig: ‘heb de 

Heer, uw God, lief’ en ‘heb uw naaste lief als 

uzelf.’ In de liefde tot de naaste woont God 

zelf. Zonder die ‘naastenliefde’ is het moeilijk 

zoeken naar Gods aanwezigheid. 

 

‘Heb uw naaste lief als uzelf’ is niet zo maar 

een cliché. Die woorden vragen om 

concrete beleving. Het gaat om de soms 

kleine dingen en gebaren waarmee we 

elkaars leven ‘van harte’ dragen en elkaar 

‘vreugde’ schenken. Daar woont God.  

 

Hij is er … altijd. 
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Marcus 12, 28-34 

 

 

 

 

 

In het Licht 
van Gods Woord 

 

 

 

 
 
 
 

Hij is er 


